Het uitgangspunt voor dit stuk is het leven en de roeping van Louwrens Voorthuyzen (1889-1968).
Het verhaal speelt deels op een camping in Spanje in een zomer in de jaren 70,
afgewisseld met flashbacks naar de jaren 60.

Lou, palingboer op de Dappermarkt, krijgt een mystieke ervaring waardoor hij zich tot God
geroepen voelt. Zijn vrouw Mien ziet het meteen: Lou is de lichamelijke Jezus en daardoor
onsterfelijk. Door haar gedrevenheid en sterke invioed ontstaat een religieuze sekte
met vele volgelingen. De scenes in de jaren 70 laten zien welke invloed
het klakkeloos volgen van een sekteleider op iemands verdere leven kan hebben.

En het sacrament van de kippensoep?

Speeldata: Spelers: Adriaan Duivesteijn,
16,17 en18* 23, 24 en 25* september 2022 Lisette Elgershuizen, Peter van der Geer,
Aanvang: 20.15 en *14.15. Maarten van Gullik, Alexander Hijstek,

Nina Kok, Wendy van Leeuwestijn,
God's Palingboer Sharon van der Plas, Gerry Sablerolle,
een stuk van: Ger Beukenkamp Rian Scheurwater, Ineke Sprenkels

Regie: Caroline Ros

Kaarten: € 15,00 Theater de Kunsthut
(incl. koffie / thee en een pauzedrankje) /aanstraat 808
Kaarten te bestellen via Hoenu.nl 2515TN Den Haag

www.tkofschip.info




